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Zondag 12 april 2026: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. A.P. Tack, Bodegraven    

Ouderling van dienst:  Leo Smit  

1e collecte:   Algemeen kerkwerk   

2e collecte:   Diaconie 

Er is peuteroppas en kinderkerk 

Op deze zondag, de eerste na Pasen, lezen we het geboorteverhaal van Mozes uit 

Exodus 2. We gaan nadenken over zijn dappere moeder, de bekering van de 

prinses en de kleine Mozes die opgroeit aan het Egyptische hof, waar heel dat 

systeem van slavernij wordt aangestuurd. Je bent van harte welkom.  

Ds. Bram Tack. 

 

Zondag 19 april 2026: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen 

 

Overige vieringen 

10 april 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, ds. Roelof de Koning Gans 

15 april 19.15 uur IKO Avondgebed, O.K.K., Jan Evertsen 

17 april  19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan    

 

Overige activiteit 

17 april 18.00 uur Wandeling door “Joods Oudewater” 

 

Bloemen en omzien naar elkaar 

We vierden afgelopen zondag Jezus’ opstanding. Het feest van de goede 

boodschap van Pasen: dat door dood en duisternis JEZUS LEEFT en bij ons is. Dat 

wij als bevrijde mensen mogen leven met nieuwe levenskracht en hoop. Hoop 

voor als het leven moeilijk en donker is. En hoop op een toekomst die dan 

volmaakt zal zijn. 

Op 29 maart jl. is dhr Arie Koster overleden. Heel plotseling in zijn slaap. Hij 

mocht 88 jaar worden. Het was zijn wens om in besloten kring begraven te 

worden. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op vrijdag 3 april. De 

familie wilde graag dat zijn naam op deze manier genoemd zou worden. Er vindt 

geen apart gedenkmoment plaats in de kerkdienst. Het adres van de familie 

Koster is Pr. Bernardstraat 2, kamer 102, 3421 JD Oudewater.  

Mw Coby Boerefijn-de Jong, Van Swietenstraat 37a, heeft 2 weken geleden een 

herseninfarct gehad. Zij verblijft nu, na een kleine week in het ziekenhuis, in het 

revalidatiecentrum de Parkgraaf, Beneluxlaan 926, 3526 KJ Utrecht. Het gaat naar 

omstandigheden gelukkig goed met haar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

De maandkaarten van april zijn gebracht bij mw A.S. Voorhof-Sels, mw Arda van ’t Riet, dhr Bram Verweij 

(Wulverhorst), mw Ria Griffioen-Gerritsen, mw Nely den Toom,  dhr Han van Zwieten en bij mw Tiny 

Wijnberg, allen ter felicitatie met hun verjaardag in maart. 

Ook een felicitatiekaart voor Annette de Mos, zij deed belijdenis. 

Een kaart ter bemoediging en medeleven werd gebracht bij dhr Jaap Rietveld, mw Mirjam Goudena-

Zijderlaan, fam. Torrenga, dhr Gerrit Graveland, mw Sijke Boulogne-van der Veen en bij mw Annie van 

Doorn-Schouten. 

Een condoleancekaart werd gebracht bij dhr Theo Mourik, mw Koster-van Kempen en dhr Mark Winterswijk 

en zijn gezin. 

 

Afwezigheid ds. Rianne Bogerd-Looijen 

Onze predikante, ds. Rianne Bogerd-Looijen is tot maandag 13 april niet beschikbaar voor onze gemeente. 

Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met:  

- Han Langeveld (2e scriba) 06-53417358  

- Gerda van Zijl (coördinerend ouderling) 06-49768287 

- Hans van Zijl (coördinerend ouderling) 06-48180097 

 

PGO-mannenweekend 2026 

Zoals wellicht al bekend, organiseren we dit jaar voor de vierde keer ons 

tweejaarlijks mannenweekend. Een weekend met ontspanning en bezinning.  

Dit jaar gaan we van 2-4 oktober naar Den Ham. We hebben inmiddels 16 

aanmeldingen en er zijn nog plekken beschikbaar. De kosten bedragen € 225.  

Op donderdag 23 april vanaf 19.30 uur houden we een informatieavond in het ZC, waarin we meer over het 

weekend zullen toelichten. Wees welkom om er vrijblijvend bij te zijn. 

Voor vragen en aanmelding kun je terecht bij Cees den Butter, Nico de Groot, Ad de Regt, Arnold van 

Steenbergen of Martin Weerstand.  

 

Oproep medewerkers Vakantie Bijbel Feest 2026  

Al lijkt het nog ver weg, als kernteam zijn we begonnen om voorbereidingen te treffen voor het 

VakantieBijbelFeest!  We willen vier dagen een leuk en mooi programma maken waarin we de kinderen mee 

mogen geven wie Jezus is. We luisteren naar verhalen uit de Bijbel, zingen, knutselen en er is nog veel 

meer leuks zoals sport en spel. Dit alles rondom een thema verzorgd door de HGJB! 

Voor in de agenda: dinsdag 18 augustus tot en met vrijdag 21 augustus. We hopen een onvergetelijke 

week te organiseren voor alle bassischoolkinderen van 4 t/m 12 jaar uit Oudewater, Hekendorp en 

omgeving. Dit alles gaat niet zonder hulp. Dus kan je goed knutselen, toneelspelen, koffieschenken, 

muziek maken of een Bijbelverhaal vertellen, dan zoeken we jou! Ook zoeken we dringend versterking in 

het kernteam. Lijkt dat je leuk? Geef je op via: vbf@hervormdoudewater.nl of 06-57761290 (Laura 

Verweij).  We zien uit naar uw/jouw komst!   

Vriendelijke groet, Laura Verweij, Liesbeth van Lindenberg, Sanneke Bos, Sharon van Drie, Susan Treur en 

Marieke Zuidam.   

 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 

Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar 

PCP@protgemoudewater.nl of bel Dita Aleman 06-42 053254 of Jannie Hoogenboom 06-51 814727 

Kopij voor de Nieuwsbrief uiterlijk op do., 10 uur. Bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
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